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3x Om 
 
Chant The Name Of Lord Ganesha, Sai Ganesh We Pray To Thee (2x)  
Give Us Wisdom, Give Us Grace 
Remove The Obstacles We Face 
We Bow To Thee Lord Shiva’s Son  
Please Bless These Songs We’ve Just Begun  
 
Zing de naam van Heer Ganesh, Heer wij bidden tot U. Schenk ons wijsheid en 
genade. Verwijder de hindernissen die we moeten trotseren. Wij buigen voor 
U, o Shiva’s zoon. Zegen alstublieft deze liederen die we zojuist zijn begonnen.  
 
Guruvar Naam Pavan Naam  
Satguru Naam Guru Nanak Naam  
Guruvar Naam Pavan Naam  
Satguru Sai Baba Naam  
Jai Guru Satguru Nanak Naam Jai Bolo Sai Baba Naam  
 
De naam van de ware goeroe is de naam die je bevrijding schenkt. Glorie aan 
goeroe Nanak en Sri Sathya Sai Baba.  
 
Devi Sai Ma Devi Sarasvati Ma  
Durga Bhavani Ma Kali Kapalini Ma  
Jagadodharini Ma 
Sai Daya Karo Ma (Sathya)  
 
Aanbid moeder Sai, moeder Sarasvati (godin van kennis en wijsheid), moeder 
Durga, Bhavani en Kali (vernietigster van demonen en beschermster van 
toegewijden). U bent de onderhoudster van het universum. Moeder Sai, wees 
genadig jegens Uw volgelingen. 
  



 
Yuga Yuga Ke Avatar Tumhi Ho 
Mere Ram Mere Shaam Shirdi Sai Parthi Ram  
Jag Ke Palanhaar Tumhi Ho 
Allah Ishvar Tere Naam 2x 
Sab Ko Sanmati Do Bhagavan 
Allah Ishwar Tere Naam Shirdi Sai Parthi Ram  
Jag Ke Palanhaar Tumhi Ho  
 
Heer, U bent de goddelijke incarnatie die in elk tijdperk terugkomt. U bent mijn 
Heer Sri Ram, Krishna, Shirdi Baba en Parthi Baba. U bent de onderhouder van 
het universum, de Here God (Allah, Ishvar, Bhagavan) die allen zuivere 
gedachten en wijsheid schenkt.  
 
Bhajo Mana Ram Bhajo Mana Ram  
Panduranga Sri Ranga Bhajo Mana Ram 
Bhajo Mana Keshava Bhajo Mana Madhava  
Bhajo Mana Yadava Bhajo Mana Ram  
Panduranga Sri Ranga Bhajo Mana Ram  
Bhajo Mana Govinda Bhajo Mana Mukunda  
Bhajo Mana Ananda Bhajo Mana Ram  
Panduranga Sri Ranga Bhajo Mana Ram  
 
O geest, zing de heilige namen van Sri Ram, Sri Krishna, Panduranga, Keshava, 
Yadava, Mukunda en Govinda en verkrijg gelukzaligheid. 
 
Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu 
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn 
 
Om, Shanti Shanti Shanti 
Om, Vrede, Vrede, Vrede 


