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3x Om

Suramuni Vandita Vinayaka

Suramuni Vandita Vinayaka

Ananda Dayaka Vinayaka

He Shiwa Nandan Subhanana

Sai Ganesha Vinayaka

Sai Ganesha Sai Ganesha Sai Ganesha Vinayaka

Heer Sri Ganesh (Vinayaka, Subhanana), u wordt aanbeden door de goden en
de wijzen. O schenker van gelukzaligheid, Zoon van Heer Shiva, wij vereren U.

Ram Rahim Ko Bhajane Wale Tere Pujari Baba
Tera Naam Ek Sahara

Sai Naam Ek Sahara

Tera Naam Ek Sahara

Tum Hi Ho Gita Tum Hi Ramayan Tum Hi Ho Veda Puran
Tera Naam Ek Sahara

Sai Naam Ek Sahara

Tera Naam Ek Sahara

Sathya Dharma Ki Jyot Jalane Aye Parthi Vihari
Ho Dekho Aye Parthi Vihari

Ho Dekho Aye Kunjavihari

Tera Naam Ek Sahara

Sai Naam Ek Sahara

Tera Naam Ek Sahara

Zing de naam van God, Krishna, Rama en Rahim en vereer Sai Baba. Deze naam
is een hulpmiddel voor bevrijding. God is de diepste wijsheid van de Purana’s,
de Ramayan, de Veda’s en de Gita (heilige boeken). Sai Baba, bewoner van
Parthi, is gekomen om het licht van waarheid en rechtschapenheid in ons te
ontsteken.



Sri Rama Rama Rama Raghunandan Ram Ram
Sri Rama Rama Rama Bharatagraja Ram Ram

Sri Rama Rama Rama Randhira Ram Ram

Sri Rama Rama Rama Sharanam Bhava Ram Ram

Heer Ram, zoon van de Raghu-dynastie, broer van Bharata. U bent de
bekwaamste en moedigste strijder. Ik neem mijn toevlucht tot U.

Bhola Naath Hare Jagadisha
Shaileshvara Hara Uma Mahesha
Bhola Naath Hare Jagadisha
Bhava Bhaya Hari He Tripurari
Shiva Gangadhara Sai Murari
Bhola Naath Bhola Naath

Sai Naath Sai Naath

Shiva (Bhola Naath), goedhartige Heer van het heelal, Heer van Uma (Parvati)
en de Shaila-berg, U bent onze bevrijder en de vernietiger van de drie werelden
van de demonen. Sai Baba, U bent Shiva die moeder Ganges uit Zijn haarlok
laat stromen.

Hij Is Gekomen De Heer Hij Is Hier

Om Ons Te Redden Van Angst En Smart

Hij Is Gekomen De Heer Hij Is Hier (1x)

Zing Zing Zijn Naam Zing Met Vreugde Sai Baba
Zing Dan Zijn Naam Zing Met Liefde Sai Ram
Open Je Hart Vul Je Wezen Met Liefde

Liefde Voor God Is Het Licht In Ons Zelf

Jagadishvari Daya Karo Ma
Shiva Shankari Kripa Karo Ma
Saishwari Raksha Karo Ma
Parthishvari Bhala Karo Ma
Shiva Shankari Kripa Karo Ma

Moeder Parvati (Shankari), geliefde van Shiva, godin van het universum, wees
ons genadig en barmhartig. Moeder Sai, bewoonster van Parthi, bescherm ons
alstublieft en schenk ons geluk.



He Shiva Shankara Namami Shankara Shiva Shankara Shambhu
He Giridja Pati Bhavani Shankar
Shiva Shankar Shambhu (3x van hoog naar laag)

O Heer Shiva, neem onze nederige groet in ontvangst. Gij zijt de schenker van
geluk. O Heer van Bhawani (Parwati), wees gegroet.

Om, Samasta Lokah Sukhino Bhavantu
Om, mogen alle wezens overal gelukkig zijn

Om, Shanti Shanti Shanti
Om, Vrede, Vrede, Vrede



